
Liederen morgendienst 10 maart 2024 

 

Schriftlezingen: Psalm 26,  

      Mattheus 27:11-26 

Thema: Gewassen in onschuld 

 

Voorzang: Weerklank Psalm 105 : 5 

God zal zijn waarheid nimmer krenken, 

maar eeuwig zijn verbond gedenken. 

Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht 

tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, zijn vrind, 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

  

Psalm 21:1 en 7 

O HEER, de Koning is verheugd 

Om Uw geducht vermogen; 

Uw heil zweeft hem voor d' ogen; 

En met wat blijde zielevreugd 

Zal hij, door al Uw daân 

Verrukt, ten reie gaan! 

 

De Koning rust op Uwe trouw, 

O eeuwig Opperwezen! 

Uw goedheid, nooit volprezen, 

Duldt niet, dat hij ooit wank'len zou; 

Neen, d' Allerhoogste zal 

Hem hoeden voor den val. 

 

Psalm 26:2 

Beproef vrij, van omhoog, 

Mijn hart, dat voor Uw oog, 

Alwetende, steeds open lag. 



Doorzoek mij; toets mijn gangen; 

Doorgrond al mijn verlangen; 

En stel mijn oogmerk in den dag. 

 

Psalm 26:5 en 6 

Mijn hart verfoeit en haat 

De werkers van het kwaad, 

Bij wie ik mijnen voet niet zet. 

Ik zit bij geen godlozen; 

'k Ontwijk de plaats der bozen, 

Zo word ik niet door hen besmet. 

 

Ik was, aan U verpand, 

In onschuld mijne hand. 

Mijn hart springt in mij op, o HEER, 

Wanneer ik, met Uw scharen, 

Verschijn voor Uw altaren, 

En U met offergaven eer. 

 

Weerklank 380:5 en 6 

Pilatus heeft d'Onschuldige veroordeeld, 

die uitspraak strekt ons schuldigen, tot voordeel: 

want van Gods strenge vonnis kwam dit lijden 

ons te bevrijden. 

 

Jezus is aan 't vervloekte kruis geslagen, 

heeft zo voor mij de vloek van God gedragen, 

Zijn lijdensweg wordt mij een bron van zegen 

op al mijn wegen. 

 

Weerklank 152 

Lam Gods, dat zo onschuldig, 

zo moedig en geduldig, 



aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 

verdienen niet mijn zonden 

die striemen en die wonden? 

Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt! 

 

Niet Gij, nee ik moest sterven 

en 's Vaders liefde derven 

in eindeloze pijn! 

Toen sloeg G' op mij Uw ogen 

in godd'lijk mededogen, 

en wilde mijn Verlosser zijn. 

 

Gun, dat 'k U dankbaar nader, 

o Midd'laar bij de Vader. 

Wat is Uw liefde groot! 

Gij wilde mij hergeven 

het eeuwig, hemels leven, 

en stierf daartoe die wrede dood. 

 

O Godslam, nooit volprezen, 

leer mij de zonde vrezen, 

waarvoor Gij stierf aan 't kruis! 

Deel mij Uw grote vrede, 

deel mij Uw hemel mede 

en leid mij in het Vaderhuis. 


