
Liederen Goede Vrijdag avonddienst 28 -03-2024  

 

Schriftlezing: Mattheüs 26:27-56 

 

Voorzang: Psalm 16:5 

Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd; 

Mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen; 

Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd, ten spijt 

Des vijands, in den grafkuil zeker wonen. 

Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten; 

Uw heil'ge zal van geen verderving weten. 

 

Psalm 22:1 en 6 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

 

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij; 

Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij; 

'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij', 

Geen hulp te wachten. 

Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten, 

En fel verwoed, 

Omringt m' aan alle zijden; 

Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden 

Voor mijn gemoed! 



 

Psalm 82:1 

In d' achtb're Godsvergaderingen 

Staat God, als Richter der gedingen; 

Hij oordeelt over goed en kwaad, 

In 't midden van der goden raad: 

"Hoe lang zult gij van 't richtsnoer wijken, 

Een onrechtvaardig vonnis strijken, 

En acht slaan op het aangezicht 

Der goddelozen in 't gericht?" 

 

Psalm 31:4 en 12 

'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 

Gij, God der waarheid, Gij, 

O HEER, verlostet mij. 

Ik haat hen, die het reukwerk branden 

Ter eer van valse goden; 

Op U steun ik in noden. 

 

In Uwe hand zijn mijne tijden; 

'k Verlaat mij in mijn leed 

Op U alleen, Die weet 

De maat en 't einde van mijn lijden; 

Red mij van wie verbolgen, 

Ter dood toe mij vervolgen. 

 

Weerklank 157:1, 3 en 7 

O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon, 

o hoofd zo wreed geschonden, 

Uw kroon een doornenkroon, 



o hoofd eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag, 

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

Ik groet U vol ontzag. 

 

O Heer' Uw smaad en wonden, 

ja alles wat Gij duldt, 

om mij is het, mijn zonden, 

mijn schuld, mijn grote schuld. 

O God ik ga verloren 

om wat ik heb gedaan, 

als Gij mij niet wilt horen. 

Zie mij in liefde aan. 

 

Wees Gij om mij bewogen 

en troost mijn angstig hart. 

Voer mij Uw beeld voor ogen, 

gekruisigde, Uw smart. 

Dan zal ik vol vertrouwen, 

gelovig en bewust, 

Uw aangezicht aanschouwen. 

Wie zo sterft, sterft gerust. 

 

Weerklank 158:1, 2 en 5 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de Prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

 

 



Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijn Heren Christus dood. 

Al wat ik anders noemen zou 

is niets bij dit mysterie groot. 

 

 

En door zijn dood en door zijn bloed 

is nu de wereld dood voor mij. 

Ik ben gestorven, maar voor goed 

van heel de dode wereld vrij. 


