Liederen ochtenddienst 14 januari 2024
Schriftlezing en tekst: Johannes 2 vers 1 tot 11

Voorzang: Psalm 84 vers 2

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,

Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bijj U woont,

Gestadg U prijst en eerbied toont.

Psalm 100 vers 3 en 4

Gaat tot Zijn poorten in met lof,

Met lofzang in Zijn heilig hof;

Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijjnen naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de HEER,;

Zijn goedheid eindigt nimmermeer,;

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Weerklank Lied 267 vers 1, 5en 6
Neem mijn leven, laat het, Heer',
toegewijd zijn aan Uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot Uw lof en dienst bereid.



Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer',

'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Psalm 45 vers 1

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,

Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft;

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Gena is op uw lippen uitgestort,

Dies G’ eeuwiglijk van God gezegend wordt.

Psalm 145 vers 3

Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed,
Gedachtig aan den milden overvloed

Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen,

En juichen van al Uw gerechtigheén.

De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig,
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig;
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken;
Zijn goedheid is verspreid op al Zijjn werken.



Weerklank Lied 418 vers 1,2, 3 en 4
Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzeek're zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.



