Liederen avonddienst 14 januari 2024

Schriftlezingen:

Deuteronomium 6:1-5

Openbaring 1:7-8

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1

ARTIKEL 1 - De enige God

Wij geloven allen met het hart en belijjden met de
mond, dat er een enig en eenvoudig geestelijk
Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig,
onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig,
almachtig, volkomen wifs, rechtvaardig, goed en een
zeer overvioedige fontein van al het goede.

Voorzang: Psalm 84:1

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

O HEER, der legerscharen God,

Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheén,

Om 's HEEREN voorhof in te treén!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Weerklank 288:1 en 2

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.



Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Psalm 138:4

Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,

Schenkt Gij mij leven,;

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand

Zal redding geven.

De HEER is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk

Voor mij volen - den,

Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,

Wil bijstand zenden.

Psalm 96:1 en 3

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;

Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;

Dat dag aan dag Zijn roem vermeére.



Al d' afgodn zijn slechts jjde/heden;
Maar God, die van ons wordt beleden,
Is 't, die de heem'len heeft gesticht;
En voor Zijjn Godd'lijk aangezicht

Zet eer met majesteit haar treden.

Psalm 36:3

Bij U, HEER, is de levensbron;

Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons 't heuglijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d' oprechten van gemoed
Uw recht, waar z' op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp',
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven.

Daar zijjn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waatrin zij hulp'loos sterven.

Weerklank 439:1 en 3
Heer, U bent mijn leven
de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg

de waarheid die mij leidt
U woord is het pad

de weg waarop ik ga
zolang U mijn adem geeft,
zolang als ik besta

Ik zou niet meer vrezen,
want U bent bij mij

Heer, ik bid U, blijf mij nabij



Heer, U bent mijn kracht,

de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart

En niets in dit leven

zal ons scheiden Heer

zo weet ik mij veilig,

want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu



